
Verslag Weekexcursie Falsterbo 28 september t/m 5 oktober 2024 
Inleiding 
De weekexcursie Falsterbo was door Adri en Steven georganiseerd als afslui:ng van de cursus 
vogeltrek welke in 2023 is gehouden voor de Vogelwerkgroep Zutphen. Falsterbo is het meest 
zuidwestelijke schiereiland van Zweden en staat bekend om de stuwtrek van vele soorten zang- en 
roofvogels. Dit fenomeen doet zich elk najaar voor waarbij vele soorten vogels in grote getalen en in 
bepaalde piekperiodes deze oversteek bij Falsterbo maken. Om een mooi beeld hiervan te krijgen is 
de excursie eind september/ begin oktober gepland. Deze week lag binnen de piek voor de trek van 
rode wouw, buizerd, sperwer en vele andere (zang)vogels. Adri en Steven hadden beloofd dat het een 
feest zou worden, dus de verwach:ngen waren hoog gespannen. In totaal hadden zich 15 
deelnemers gemeld voor deze excursieweek. Ieder had voor zichzelf de reis en het onderkomen 
geregeld. Bijna iedereen zat op de camping Falsterbo Resort in een huisje, caravan of camper. Pieter 
zat in een B&B te Höllviken. Omdat eenieder zijn eigen reis had geregeld kwamen de meeste 
deelnemers gefaseerd op de plaats van bestemming aan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Loca%e kaart Falsterbo 

 
Zaterdag 28 september 
Vooruitlopend op de officiële kick-off van de excursieweek ging iedereen naar de punt (Nabben) van 
Falsterbo; immers niet iedereen had dezelfde reis gepland om naar Zweden af te reizen. Chris en ik 
kwamen rond een uur of 8u van de veerboot te Trelleborg. Wat meteen opviel was het grote aantal 
vinken wat in de lucht zat.  

Het weer was redelijk met een 11 à 13 graden Celsius, half bewolkt en zon en een stevige wind (5 à 6 
B_) uit rich:ng NNW. Na een paar dagen niet al te best weer (op 26/9 had het de hele dag geregend) 
kwam de trek van zangvogels (vooral vinken) goed op gang. Het was weer even inkomen met al die 
vlucht roepjes :jdens de trek, maar na enige :jd zat de ‘’ju’’ en ‘’ping” van de vink, de “tjurp” van de 
veldleeuwerik en de “ist-ist” van de graspieper zieen er weer goed in. 

Overal en gedurende de gehele dag was de lucht in Nabben gevuld met groepjes vinken. Steven 
schaee het aantal vinken op ca. 200 per 5 minuten en dan kan je snel een schafng maken van 
hoeveel vinken er passeren. De officiële website van heps://www.falsterbofagelsta:on.se toont het 



daadwerkelijke aantal vinken, 107.980 stuks, welke op 28 september de oversteek waagden. Wat ook 
opviel was het grote aantal sperwers wat zich rondom de trekkende vinken ophield. Ja die 
probeerden af en toe een vinkje te snacken. Het officiële aantal van die dag bedroeg 57 stuks. De 
waarnemingen van 28/9 beloofden een super week in het vooruitzicht. 

 

Sperwer en vink (foto's Jeroen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’s middags werd een wandeling 
gemaakt vanaf de camping door 
de duinen en heide. Hier werd 
genoten van de bonte 
strandlopers, de rosse grueo, 
pijlstaarten en smienten welke 
zich goed lieten bekijken 
(omgeving P midden onder op 
kaart) 

 

 

 

Het gezelschap op de punt bij 
Nabben (foto Jeroen) 

Vogelaars  op het duin %jdens de 
middagwandeling (Foto Nanda) 



’s-Avonds werd de dag geëvalueerd en er werd geconcludeerd dat het een topdag was voor vinken. 
Het programma voor de volgende dag werd besproken. Het weer zou iets beter worden; maar de 
wind zou nog redelijk fors uit de ZW-hoek blijven waaien, waardoor besloten werd om de volgende 
ochtend weer naar de Punt / Nabben te gaan. ’s-Middags zou verder worden benut voor het 
observeren van roofvogeltrek op de heide bij de camping. Tevreden en voldaan van de 1e dag werd de 
dag afgesloten.  

Zondag 29 september 
Zondag beloofde een mooie dag te worden. We zouden 
vroeg naar Nabben gaan. In vergelijking met de dag eerder 
was er veel minder klein spul in de lucht. Ook het aantal 
sperwers was hierdoor aanzienlijk minder. Er werd een :jdje 
op de punt gevogeld en bij de vuurtoren. Wat een mooi 
plekje bij de vuurtoren. Ben wist hier als enig een 
bladkoning te scoren. Dit was voor hem reden om ook lid van de VWG te worden. Er vlogen flink wat 
zwaluwen langs. Verder werden de nodige andere kleine zangvogels gezien en af en toe een sperwer.  

 

De middag zou worden benut met het observeren van roofvogels op de heide bij de camping. Het 
weer was mooi en er zat flink wat thermiek in de lucht, dus daar konden heel wat roofvogels worden 
verwacht. En ja hoor het was al gauw raak. De nodige rovers lieten zich zien. Het grote aantal rode 
wouwen was verbluffend (door Steven geteld: 151 stuks). Heel fraai om de ene na de andere 
thermiek voorbij zien te komen met deze prach:ge roofvogel. Op de heide werden verder buizerd, 
bruine kiekendief, zwarte wouw, sperwer, blauwe kiekendief, torenvalk en bonte kraai gezien. Ook 
werd er een schreeuwarend gezien, die alleen Steven kon bij plussen. 

 

Rode wouwen 
(foto's Pieter) 

 

Ringmus (foto Pieter) Het gezelschap bij de vuurtoren 



Op de foto is mooi het contrast zichtbaar 
tussen de onderste vleugeldekveren en 
arm-/handpennen. Er lijkt zelfs sprake 
van een streep en jawel 7 vingers! 

Adri kwam aan het einde van de dag dol 
enthousiast de hut van Wendela, Robbert 
en Marjon binnenstuiteren omdat hij 
kraanvogels had gezien. Iedereen was blij 
verrast en ja hoor er werden diverse 
kraanvogels gespot herkenbaar aan hun 
karakteris:eke trompet geroep. Yes, die 
hadden we binnen en konden we 
bijplussen op de lijst. Het bleek een mooi 
voorproepe van de volgende dag. 

Die avond werd de dag weer geëvalueerd in de hut van Wendela, Robbert en Marjon. Iedereen was 
enthousiast en de stemming van het weekend zat er goed in. Conclusie van de 2e dag: het was een 
topdag voor de roofvogels en vooral de rode wouw. 

Maandag 30 september 

De punt (Nabben) was wederom de bestemming. Reden was de weersverwach:ng: weinig wind. 
Later in de week zou de wind draaien van ZW naar ZO en vervolgens naar NO. Dus vroeg opstaan en 
naar de punt was het deskundige advies van Steven en Adri. De dag begon met een fantas:sche 
zonsopgang. En tot onze grote verbazing zaten er al vroeg volop rode wouwen in de lucht. Ook 
meldden zich al snel de eerste kraanvogels. 

 

Het vogelgezelschap op de punt (foto van Nanda)  en rode wouwen bij zonsopkomst (foto Pieter) 

 

 

 

 

 

Schreeuwarend (foto Michiel van der Weide) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘s Middags volgde een wandeling op het schiereiland Knösen. Het gebied betre_ een kwelderach:g 
schiereiland met een vegeta:e van lang gras en kleine struikjes. Adri wist te vertellen dat er een rug 
van kalksteen aanwezig was. Dat betekent dat dit gebied ook een heel interessante flora moet 
hebben. Hier werd een enorme groep met goudplevieren gespot evenals zilverplevieren, 
kanoetstrandloper, blauwe reiger, grauwe gans, smient, slobeend, knobbelzwaan en meerkoet. Ook 
werden onderweg veldleeuwerik, roodborseapuit, tapuit, rietgors en graspieper gespot. Last but not 
least werden, jawel 4 zeearenden gespot. 2 arenden waren aan het dollen en vochten nog om een 
restant van een prooi. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diverse forma%es kraanvogels 
(foto’s Pieter) 

Kraanvogels bij 
zonsopkomst (foto 
Pieter) 



’s Avonds werd de dag wederom geëvalueerd. De dag bleek goed voor kraanvogels en nog eens 
kraanvogels en ook houtduiven. Wat een feest om die kraanvogels te zien en horen met hun 
karakteris:eke trompetroep. In totaal werden er wel 3.000 door Steven geteld. We hadden nu al 3 
topdagen meegemaakt op Falsterbo. Dag 1: de dag van de vinken en sperwers. Dag 2: de dag van de 
roofvogels / rode wouwen. En dag 3: de dag van de kraanvogels. Op de 3e dag hadden zich ook grote 
groepen met trekkende houtduiven laten zien.  

Het programma voor de dag erna werd besproken. Steven en Adri adviseerden om zeevogeltrek aan 
de zuidkust te gaan bekijken. De wind zou uit het zuidoosten gaan waaien en redelijk krach:g zijn. 
Ideaal voor trekkende en langs vliegende zeevogels. We zouden vroeg opstaan om de beste plekjes in 
de vogelhut te bemach:gen.  

Dinsdag 1 oktober 

En zo geschiedde. We waren vroeg op en zaten al vroeg in 
de hut. We waren weliswaar niet de eersten, want er 
zaten al een paar doorgewinterde Zweedse trektellers in 
de hut, maar we konden toch prima plekken 
bemach:gen. Er stond een stevige bries welke recht in het gezicht woei. Aanvankelijk zat de zon 
achter de wolken; maar toen ook die tevoorschijn kwam was het feest compleet. Vol tegenlicht en 
tegenwind. Niet ideaal om trekvogels ver op zee te iden:ficeren. Als je enigszins links en rechts van 
de zon keek konden we toch nog leuke observa:es doen. Er werden veel langs vliegende eidereenden 
en rotganzen gezien. Ook werden diverse duikers (roodkeelduiker en parelduiker), grote aantallen 
dwergmeeuwen en enkele kleine jagers gespot. 

 

De zeetrektelpost bij 
Sandhammaren (foto Nanda) 

  

 

 

 

 

Vreemd genoeg waren het 
overwegend mannetjes 
eidereenden. Steven of Adri 
wist te vertellen dat de 
vrouwtjes en jongen pas 
later trekken.  

 

 

Er waren die dag 10.000 eidereenden, 130 roodkeelduikers, 13 parelduikers, 3000 rotganzen, veel 
smienten en heel veel dwergmeeuwen op dit punt langsgetrokken. Wouw… , mooie aantallen. 

Eidereenden (foto Jeroen) 



 

V.l.n.r.  Mirjam, Marjan, Barbara en Marjon en de hond Cleo van Barbara (foto’s Nanda). 

Jeroen was in de hut bij de spullen achtergebleven. De rest maakte een uitstapje naar het strand. 
Jeroen en Mirjam hebben hierdoor enige Zweedse woorden geleerd. Rödhalad duiku en Liten Jägere. 
De rest is niet veel verder gekomen dan precis, hej en tack.   

We hielden het rond een uur of 10 voor gezien. De wind was te hard en het tegenlicht te fel. Later 
begreep ik waarom Adri zo’n haast had. Hij had zin koffie en gebak! We maakten een tussenstop bij 
een banketbakkerij met café Olof Viktors. Ik heb zelfs nu nog last van de keuzestress bij de gedachte 
aan al dat lekkere gebak. We lieten het ons allemaal uitstekend smaken en waren na te zijn 
opgewarmd klaar voor het middagprogramma. Ik heb het adres maar even volledig opgeschreven 
voor diegenen die er nog een keer terug willen: Österlenvägen 86, Glemmingebro. 

Die middag stond een bezoek aan Fyledalen op de planning. Deze vallei was een ondiep dal met aan 
weerszijden bos, een dal bestaande uit grasland en een beek in midden van het dal. Aan de overzijde 
stonden enkele edel- en damherten te grazen. Heel idyllisch. We gingen op een heuvel zieen wachten 
tot de steenarend ten tonele zou verschijnen. Het wachten werd gelukkig beloond. Plots verschenen 
een tweetal arenden op het toneel. 1 zeearend en 1 steenarend. Beiden adult. Beide arenden 
verdwenen ook weer snel. Gelukkig kwamen ze na enige :jd weer in de lucht. Wat een mooie 
arenden zijn dat toch. De zeearend doet zijn naam ‘vliegende deur’ echt eer aan; maar de steenarend 
doet er echt niet veel voor onder. Bekijk onderstaande foto’s maar eens goed. 

 

Links de steenarend (zes vingers) rechts de zeearend (zeven vingers) (foto’s Pieter) 

Wisten jullie trouwens dat de steenarend La:jns kan? Hij roept namelijk aquilaaaa…. Of is het toch 
andersom? Het was de 2e keer dat ik een steenarend zag en mijn 1e keer in de Cevennen hoorde ik 
aquilaa… 



 

Het idyllische Fyledalen (foto Nanda). 

Er werd ook nog buizerd of ruigpootbuizerd gezien. Ik was nogal stellig en van mening dat het een 
gewone buizerd was. Ik moest mijn woorden toch inslikken bij het onweerlegbare bewijs van Chris. 

 

Chris had namelijk een foto genomen en deze ingevoerd in 
obs inden:fy. Ja met zulk overtuigend bewijs moet je wel 
bakzeil halen ha..ha.. 

 

 Ruigpootbuizerd (foto Chris) 



Woensdag 2 oktober 

De dag begon weer eens geweldig. Prach:g zonnig weer. Ik besloot 
wat later op te staan en naar de punt (Nabben) te gaan. Tensloee 
hoefde je ook niet het hele programma te volgen. Ook Adri besloot uit 
te slapen; maar Steven en enkele die-hards gingen toch nog ergens 
aan de kust zeevogels kijken. Ik was in mijn eentje naar de punt gegaan. Het was ook nu weer erg 
mooi weer en de wind was naar noordoost gedraaid. Ideale omstandigheden voor vogeltrek. Ze 
hadden de wind mee en ook de thermiek liet goed van zich gelden. Dit betekende veel s:pjes hoog in 
de lucht van hoog overtrekkende roofvogels en houtduiven. Er was die ochtend wel een 
bastaardarend gezien. Mijn enthousiasme was groot toen ik hem ook zag vliegen; want hij was nog 
niet overgestoken. Een zogenaamde ‘lifer’ voor mij want dit was de eerste keer dat ik hem zag. Ik 
maakte melding van deze mooie waarneming in de groepsapp. Op de Kolabacken zag ik hem 
nogmaals wegvliegen rich:ng de camping. Hier werd deze gespot op de camping door het groepje 
van Steven welke net terug was van zee. Gelukkig wist Chris hem goed te fotograferen voordat hij de 
echte oversteek ging maken. 

Wat opvalt zijn de brede 
vleugels, kleine kop en 
korte nek en rela:ef korte 
staart. Precies volgens de 
a{eeldingen in het boek. 
Een mooi juveniel 
exemplaar. 

 

 

 

 

’s Middags stond een wandeling op Foteviken op het programma. Dit schiereiland lag aan de 
noordzijde van het schiereiland. We gingen er op de fiets heen om vervolgens een wandeling te 
maken. Er werden goudplevieren, brandganzen, een ongedefinieerde uil en kraanvogels gezien. 
Verder lieten een tweetal reeën zich mooi bekijken (zie foto).  

 

Een tweetal reeën, volgens Steven moeder en zoon (foto Pieter). 

 

De bastaardarend (foto Chris) 



We fietsten terug via de zeezijde van het schiereiland en zagen hier nog met mooi licht mee 
groenpootruiters, wulpen, watersnippen, smienten en wilde eend. 

’s Avonds werd een plan de campagne gemaakt voor de donderdag. Het plan was om naar Krankesjön 
te gaan. Hier zouden we een fraai meer vanuit een tweetal observa:ehueen gaan bekijken. 

Donderdag 3 oktober 

Het was fris maar mooi najaarsweer. De wind waaide nog steeds uit het noordoosten. Hierdoor was 
de kans op stuwtrek op de punt klein. De vogels zouden naar verwach:ng hoog over trekken en wind 
mee hebben. Dus het was nog niet zo’n gek idee om wat anders te gaan doen. En bij Krankesjön 
hadden we kans op de visarend. 

We reden naar Krankesjön, op een dik uur rijden van Falsterbo. Aangekomen op de plaats van 
bestemming beklommen we eerst de hoge uitkijktoren. We hadden mooi licht mee op het meer. Er 
zaten veel krakeenden, kuifeenden, futen, grote zilverreigers, aalscholvers, grauwe ganzen, een wilde 
zwaan en we zagen (gaap) weer een tweetal zeearenden. Ja, we zijn wel een beetje verwend door 
dagelijks zeearenden te aanschouwen. In de jaren ’80 deed je er gewoon een moord voor om een 
zeearend of vliegende deur in Nederland te spoeen. Toen nooit gezien, nu is het gelukkig dagelijks 
raak. De visarend was een paar dagen geleden hier nog gezien; maar nu liet hij wel erg lang op zich 
wachten. We besloten na enige :jd van koukleumen naar de 2e observa:etoren te gaan. 

In de 2e observa:etoren werd ons geduld beloond. Er verschenen 3 visarenden ten tonele waarvan er 
2 nog een vis uit het water snaaiden. Gaaf hoor! 

 

Grote zilverreiger en visarend met buit (foto's Nanda) 



 

Het vogelgezelschap bijna compleet (foto Pieter) 

Vrijdag 4 oktober 

Deze dag was vrij invulbaar. Er werd vroeg gevogeld op de punt. We zagen nog een mooie klapekster. 
Steven had het plan opgevat om ’s middags nog een wandeling te gaan maken op de noordwest punt 
van het eiland. Alleen de echte die-hards Marjan, Barbara, Marjon, Nanda en Chris haakten aan. Hier 
werden nog kanoetstrandlopers gezien waarover langdurig werd gediscussieerd tussen Steven en 
Chris. Steven was gewend aan druk naar kokkels prikkende kanoeten. Deze deed dat niet, vreemd… 
maar toch bleek het een kanoet te zijn.

 

Sfeerbeelden van de punt en de vuurtoren bij zonsopkomst (foto’s Nanda). 

’s Avonds gingen we met de groep uit eten en het weekend werd geëvalueerd. We kwamen allemaal 
tot de conclusie: wat een top week vogelen hebben we achter de rug. Diverse verschillende topdagen 
1) vinken, 2) wouwen en 3) kraanvogels. Wat een gave belevenis was het. Adri en Steven werden 
bedankt voor hun tomeloze inzet en enthousiasme om zo’n mooie week te organiseren.  



 
 

Wat ik zelf zo mooi vindt aan vogelen met zo’n groep. Je ziet en hoort gewoon meer! En samen 
genieten is ook zo veel leuker dan alleen genieten van vogels. Bedankt iedereen voor de inspira:e en 
het gezelschap van dit geslaagde weekje vogelen in Falsterbo. Ik realiseerde me wel dat ik mijn 
wensvogel het smelleken niet had gezien. Anderen wel overigens grrr… Maar ja als je niks te wensen 
over houdt is het ook niet leuk meer! Dus die bewaar ik dan maar voor de volgende keer! 

Oh ja… het lijstje van Steven. 117 soorten. 

 

Het lijstje van Steven 

Oh nee… huismus, boomkruiper, staartmees, noordse kauw, gaai.  
En ik had de Bosuil nog gehoord bij mijn B&B. En gehoord is gescoord. 
123 soorten !"#$%&'? 
En niet te vergeten de poke bowl, die was zalig. 

Pieter 

 

Nog een paar fraaie platen van Nanda en Jeroen, links boven juv. 
Steenarend met rode wouw, adult zeearend en onder adult steenarend 

Poke bowl (foto Chris) 


